De inhoud van deze bundel is net zo divers als het talentvolle
gezelschap schrijvers dat er teksten voor aanleverde. De lezer

vindt er verrassende proza, gedichten en blackout poetry, blogs

over het dagelijks leven en Nederlandse én Engelstalige fantasy.

Twee dingen hebben de auteurs met elkaar gemeen; ze zijn
fanatieke schrijvers én hebben een vorm van autisme. Voor de
een is dit boek een overwinning op zichzelf, terwijl het voor de
ander een lang gekoesterde droom is — niet zo heel anders dan

voor schrijvers zonder autisme dus.

Een heerlijke bundel voor alleslezers, met belangstelling voor het

leven met autisme. Met teksten van Michelle van den Boom, San,

vy, Kasumi Alpha en Eva Preuter.

MON-ILIIM-NOA

OVER MAGIERS, GNOMEN, PRINSESSEN, LIEFDE ZIEN,
SCHRIJFKUNST EN NOG VEEL MEER.
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